
Beste leden van de raad, 

Vanavond sta ik hier voor u als voorzitter van het museum Buren & Oranje. 

Een museum gevestigd in het oude stadhuis van Buren, een pand met een zeer rijke geschiedenis. De 

afgelopen 35 jaar is in dit pand een museum met een bijzondere collectie ontstaan en wordt de band 

tussen de koninklijke familie en Buren getoond.  

Het afgelopen jaar is er een plan gemaakt om de komende jaren meer te vertellen over: 

- het ontstaan van Buren 

- het belang van het graafschap in het ontstaan van Gelderland 

- en natuurlijk de huwelijksdag van Willem van Oranje en Anna van Buren.  

Helaas weten veel mensen in Nederland wel waar Willem van Oranje vermoord werd, maar is het 

voor veel mensen, zelfs in deze regio, vrij onbekend dat recht tegenover ons pand in de 

Lambertuskerk, de vader des vaderlands een van zijn mooiste dagen beleefde.  

Het afgelopen jaar is er een rapport verschenen waarin een advies wordt afgegeven om het pand in 
de verkoop te doen en zo eenmalig een vergoeding voor het pand te realiseren en daarnaast een 
jaarlijkse besparing op de gemeentebegroting van ongeveer 15.000 Euro te realiseren.  
Er zijn zelf gesprekken gevoerd met het marechaussee museum om ons daar onder te brengen.  
Wat ons hierbij vooral bevreemd is dat wij zelf hier niet van op de hoogte waren, en ook de heer 
Parijs is niet benaderd voor een gesprek als huidige gebruiker van het weeshuis. Tevens zijn de 
curatoren van het voormalige weeshuis niet gekend in dit gesprek. Onderaan het rapport blijken dat 
alleen vertegenwoordigers van de gemeente gesproken te zijn en niet met de huidige gebruikers van 
beide musea die samen straks een koers zouden moeten bepalen volengs dit rapport. 
 
Wij staan er absoluut voor open om samen met de gemeente om de tafel te gaan en te onderzoeken 
hoe wij samen tot een goede oplossing kunnen komen en door te groeien naar meer zelfstandigheid 
in het huidige pand.  
Zoals in het coalitieakkoord staat vermeld: “We kunnen het niet alleen, we hebben elkaar nodig.  
Daarom vragen we iedereen om met ons mee te denken over het nog beter maken van de gemeente 
Buren.” 
 

Of een verhuizing naar het voormalig weeshuis een goede optie is……….. 

zoals bekend liggen er al heel lang plannen om het marechaussee museum te verplaatsen naar 

Soesterberg. Om dit te voorkomen heeft zij nu de opdracht om haar bezoekersaantal te verdubbelen.  

U zult begrijpen dat de onderhoudskosten van dit monumentale pand op geen enkele wijze door ons 

gedragen kunnen worden, mochten we als enige gebruiker overblijven. Het verschil in kosten tussen 

ons huidige pand en het weeshuis bedraagt op jaarbasis 102.000,- euro. 

 

Onze vraag is nu: “hoe belangrijk is dit voor iedereen die hier aanwezig is, dat onze kennis over Buren 

doorgeven wordt aan onze kinderen, klein- en  achterkleinkinderen op de huidige locatie?  

Laat onze trouwe vrijwilligers in een toekomstbestendig museum het complete verhaal van het 

graafschap Buren vertellen aan de volgende generaties; in een museumwaardig pand waar de hele 

gemeente trots op kan zijn en dat de kapstok is voor de start van vele culturele en recreatieve 

activiteiten in de gemeente Buren. 

Ooit zat de toenmalige burgemeester Van Sandick in ons pand en besloot hij om het stadje Buren te 

redden van de sloop en het te restaureren in plaats van het plat te schuiven met een bulldozer zoals 

hem werd geadviseerd.  



Dit is wat u als raadslid ook kunt doen, restaureren in plaats van een gapend gat slaan in het 

complete  verenigingsbestand van de gemeente Buren door al het vastgoed af te stoten. Samen met 

alle verenigingen, sportclubs en gebruikers van het vastgoed kunt u ervoor zorgen dat iedereen een 

onderkomen heeft voor zijn of activiteiten.  

 

Dit zal de leefbaarheid in de kernen ten goede komen en zullen vele vrijwilligers een mooie 

dagbesteding hebben bij hun club, vereniging of culturele activiteit. Doe datgene waar Willem van 

Oranje en burgemeester Van Sandick om geroemd worden, treed met visie en geloof in uw missie 

ten strijde en u zult zien dat er dan over 50 jaar ook voor u een mooie plaats zal worden ingeruimd in 

de geschiedenisboeken van Buren en wellicht ook ons museum. 


