
Goedenavond Leden van de raad, wethouders. 
 
Mijn naam is Dineke Onink oprichtster en woordvoerster van het bewonersplatform Hart voor Maurik. 
 
Een inwonersplatform met een open en vooral een eerlijke communicatie aanpak, zonder politiek of religieus 
kleurtje, waar iedereen welkom is. 
 
Die heel graag, door samen te werken, en samen te communiceren, de kloof tussen de inwoners en de 
bestuurders van de gemeente Buren, in ieder geval een stuk minder breed en diep zouden willen maken. 
 
Wij begrijpen dat dit voor u allen een grote verandering betekent, en willen hierover graag met u allen over in 
gesprek. 
 
Want waar de inwoners eerst weinig of geen tegengeluid gaven, is er een omslag ontstaan door de 
ondemocratische houding en beslissingen van de burgemeester en wethouders omtrent de plaatsing van nog 
eens 63 asielzoekende mensen vanuit TerApel. 
Dit was de beroemde druppel die de emmer deed overlopen 
 
Maar eerst even een belangrijke vraag met gelijk een antwoord 
 
Zijn de inwoners van Maurik, tegen de komst van vluchtelingen die o.a. oorlogsgeweld ontvluchten. 
 
NEE, sterker nog, Ondanks het feit, dat de woningzoekende inwoners hier jarenlang moeten wachten op een 
huis, bewijzen we dat iedere dag door de statushouders en de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op te nemen 
in ons dorp. 
 
Wij zijn geen vreemdelingenhaters, wij hebben wel net als vele inwoners uit andere gemeenten moeite met 
het asielbeleid en met name de gelukszoekers. 
Wij zijn boos of beter gezegd zwaar teleurgesteld in de burgemeester & wethouders omdat er geen enkele 
vorm van communicatie met ons inwoners of met de gemeenteraad is geweest voordat het besluit genomen 
werd dat er in het gemeentehuis asielzoekers zouden worden ondergebracht 
Heeft, het hoofd van de veiligheidsraad, de heer Bruls, net als ik maar dan voor hart voor Maurik, Zijn hele 
gewicht in de strijd gegooid om het college  
Of hebben ze de gemeente Buren gewoon in de aanbieding gedaan? 
 
Daarover is geen duidelijkheid. 
 
Nog een punt waarbij duidelijk naar voren komt dat communiceren geen sterk punt is van de gemeente. De 
gemeente schreef op hun website dat iedereen een bewonersbrief zou krijgen, met een uitnodiging voor de 
infoavond van 7 september. 
 
Slechts een klein gedeelte van de bewoners kregen echter die brief. 
 
Vervolgens kwam er op 12 september een bus met 17 asielzoekers. Geen politieman of vrouw te zien, niemand 
van het gemeentebestuur aanwezig. Ook de burgemeester was niet aanwezig, de gemeente Buren schitterde 
door afwezigheid. 
 
Misschien was het wel zo handig geweest als er iemand van het gemeentebestuur was geweest. 
 
Dan had het persbericht van de burgemeester nooit zo de wereld in geholpen kunnen worden 
 
Er waren die bewuste avond namelijk niet meer mensen dan op een normale avond. 
 
Er waren een aantal beveiligers, de dagelijkse wandelaars en wat opgeschoten jongens die wat stonden te 
roepen en volgens een paar beveiligers wat vuurwerk afstaken. 
 
Kortom de Bus tegengehouden, helemaal niet waar. 



 
Intimiderend en bedreigend gedrag, helemaal niet waar. 
 
Gecheckt of er inderdaad gezinnetjes in zaten, helemaal niet waar. 
 
Waar de communicatie van de gemeente naar de inwoners toe aan alle kanten faalde of zeer traag plaatsvond 
vloeide het gewraakte persbericht van 13 september (bus met asielzoekers tegengehouden) wel heel 
ongewoon vlot uit de pen van de burgemeester. 
 
Dit alles zonder enig onderzoek of onderbouwing, want de politie had al gemeld dat er geen strafbare feiten 
waren vastgesteld en er dus geen verder onderzoek zou volgen 
 
Door dit persbericht van de burgemeester zijn de inwoners van Maurik landelijk als een stel losgeslagen 
vreemdelingen haters neergezet 
 
Waarom ? En Waarom moest het weer Maurik zijn? 
 
Omdat hier toevallig het veel te grote, inmiddels tot een onneembaar fort omgebouwde gemeentehuis staat? 
 
Of is de werkelijke reden dat de andere kernen ze niet wilde hebben. Het is toch wel toevallig dat Maurik werd 
aangewezen, terwijl wij al de Oekraïners hebben opgevangen. 
 
Hebt u nou gedacht het zijn maar Rietpikkers, die pikken het wel, nou daar kan ik heel duidelijk over zijn, wij 
pikken deze hele gang van zaken niet. 
 
Zoals het nu gegaan is met de asielopvang pikken wij niet. 
 
Dat wij niets meer in onze eigen dorp te zeggen hebben en er niet met ons gesproken wordt Pikken wij niet 
 
Dat de door ons gekozen Gemeenteraad in deze belangrijke zaak niet is geraadpleegd en daar dan vervolgens 
niets meer over te zeggen hebben. Dat pikken wij niet 
 
Dat wij als dorp door de Burgemeester landelijk neergezet zijn als een stel vreemdelingenhaters DAT PIKKEN 
WIJ NIET 
 
Wij hebben de afgelopen weken echt het gevoel gekregen dat we er niet toe doen, dat we achtergesteld 
worden omdat we uit een arbeidersbuurt en uit het dorp Maurik komen, 
 
Er wordt door de burgemeester en wethouders niet met ons maar over ons gesproken, daarover zijn wij 
bijzonder teleurgesteld, kwaad zelfs, vooral ook omdat iedereen gelijk behandeld zou moeten worden, 
 
Daarom zullen wij namens een groot deel van de inwoners nog deze week een petitie aan de burgemeester 
aanbieden 
 
In deze petitie willen wij dat door de burgemeester publiekelijk excuus aan de inwoners van Maurik gemaakt 
wordt voor het middels het persbericht neerzetten dat wij vreemdelingehaters zijn en hier geen 
oorlogsvluchtelingen willen hebben 
 
Nogmaals wij zijn geen vluchtelingenhaters, wij willen dat er naar ons geluisterd wordt en zijn nu bijzonder 
teleurgesteld omdat we weggezet worden als inwoners die er niet toe doen. 
 
Ik nodig alle raadsleden van de gemeente Buren uit om gewoon eens langs te komen in de volksbuurten van 
Maurik om zelf te kunnen zien en horen dat wij zo beroerd nog niet zijn en elkaar helpen met allerlei goede 
initiatieven zoals een voedselkast, schoolontbijt/lunch, samen een warme maaltijd eten voor de ouderen en 
alleenstaanden. etc. etc. 
 
Ik dank u voor u aandacht. 


